
Ankergemeente: 

Een gemeente in aanbidding



Een gemeente in aanbidding

Aanbidding is een manier van leven waarin Gods liefde beantwoord wordt. In een 
houding die gekenmerkt wordt door nederigheid, eerbied en dienstbaarheid. 

Stel uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst. (Rom. 12:1) 
Mens, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te 
betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)



Aanbidding is Gods liefde beantwoorden

⚫ Aanbidding = gericht zijn op God

⚫ Stil zijn voor God  
− luisteren (opladen)  
− onderwerping (overgave) 

⚫ Vol worden van God  
− lofprijzen (woord en daad)  
− levensheiliging (daad)



Aanbidding als levenshouding

⚫ Aanbidden = jezelf in dienst stellen 

⚫ jezelf toewijden (vertrouwen, bereid zijn) 
⚫ lofprijzen (getuigen, bidden, zingen) 
⚫ dienen (meebouwen, hulp geven)



Hoe we aanbidden – de praktijk

⚫ Door God te prijzen in onze samenkomsten
⚫ Door muziek (diversiteit in diensten, liederen, begeleiding, Hatikwa)
⚫ Door onszelf te geven in de kerk en de kring
⚫ Door ons in te zetten voor de stad en de wereld


